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22ste jaargang No.15  Vrijdag 11 augustus 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Tijd: Vloek of zegen? (Naar Lucas 10:38-42) 

 
Stop! Zegt Jezus, ho eens even. Sta eens even stil, kom tot 
stilte, tot stilstand, letterlijk en figuurlijk. Kom er eens even bij 
zitten, Ik heb je wat te vertellen: Je bent zo bezorgd, je maakt 
je veel te druk, er is maar één ding noodzakelijk.  
Woorden van Jezus tot Martha, woorden van Jezus misschien 
juist wel voor jou bedoeld. Maar wat is dat ene noodzakelijk 
dan, vraag je je af. Waar gaat het om in het leven? Wat is nou 
eigenlijk het doel van je leven? Vragen die tijdens de 
vakantieperiode soms ineens boven komen drijven. Als je 
terugkijkt naar bijvoorbeeld het afgelopen jaar: wat was nu 
echt de moeite waard? Wat is je bijgebleven en waar ben je nu 
echt rijker van geworden en heeft je dichter bij jezelf, de ander 
en de Ander gebracht? Als God met jou aan het eind van je 
leven terugkijkt naar je leven, naar alles waar je je zo druk over 
hebt gemaakt, wat is dan echt de moeite waard geweest? 
‘Er is maar één ding noodzakelijk’, zegt Jezus. ‘Maria heeft het 
juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen’. 
Wat dat juiste is dat Maria had gekozen en waartoe ook 
Martha wordt uitgenodigd, wordt niet duidelijk verteld. 
Toch heeft het alles met Jezus te maken en met wat Hij te 
vertellen en te leren heeft. Maria ging aan de voeten van de 
Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Jezus nodigt ons uit 
om de tijd weer als zegen te ervaren, als een geschenk van 
God. Niet de tijd als vloek die ons mensen en dingen afneemt, 
de tijd die altijd te kort is en ons richting burn out jaagt, maar 
de tijd om te ontdekken wie je bent en mag zijn, hoe God jou 
bedoeld heeft. Niet de tijd als vloek die ons steeds weer 
herinnert aan dat wij de dingen niet af krijgen en tekortkomen 
en tekortschieten, maar de tijd als zegen waarin God zal 
afmaken wat onaf bleef. De tijd om te leren dat we niet alles 
hoeven en kunnen en los mogen laten wat te groot of te zwaar 
voor ons is. Niet de tijd als vloek waarin we blijven steken in de 
pijn van voorbij, maar de tijd als toekomst waarin God zal 
voorzien.  
Een boodschap die we ter harte mogen nemen, ook in de Kerk. 
Waar kerkenwerk opgaat in vergaderen, in dingen die moeten 
gebeuren, in organiseren en plannen, daar zou je kunnen 
vergeten waar het nu eigenlijk om gaat, om Wie het nu 
eigenlijk gaat. Als we geen tijd en stilte nemen om naar Jezus te 
luisteren, dan horen we alleen onszelf praten, dan wordt 
kerkenwerk alleen maar mensenwerk, al te menselijk soms. 
Jezus nodigt ons uit: Kom erbij zitten, kom tot Mij, jij die 
vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven. 

Ds. Kest Jelsma 

 

Leesrooster 
 

 
Za  12 aug.  2 Kon 16:10-20 Een nieuw altaar 
 
Zo 13 aug.  Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods 
ma 14 aug.  Romeinen 9:6-18 Gods belofte 
di 15 aug.  Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 
wo 16 aug.  Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 
do 17 aug.  Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 
vr 18 aug.  Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 
za 19 aug.  Romeinen 11:1-12 Door Gods genade 
 
zo 20 aug.  Romeinen 11:13-24 Goed én streng 
ma 21 aug.  Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 
di 22 aug.  Matteüs 15:1-20 Het is het hart dat telt 
wo 23 aug.  Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 
do 24 aug.  Matteüs 15:29-39 Brood en vis 
vr 25 aug.  Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 
za 26 aug.  Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 
 
zo 27 aug.  Matteüs 16:21-28 Wat God wil 
ma 28 aug.  2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 
di 29 aug.  2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 
wo 30 aug.  2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 
do 31 aug.  2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 
vr  1 sept.  2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 
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Zondag 13 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. de Haan, Veenendaal 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. G. Geerlings  
 Dhr. R. Kroon  
 Mw. R. van Lenthe 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Prop. R. Coster, Witharen 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
Afgevaardigde Gk: Mw. I. Bremmer 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdames: Mw. J. Beniers  
 Mw. M. Hekman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher 
 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Geen dienst  
 Zie Vinkenbuurt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 18 aug. 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 18 aug. 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 20 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. Mariëlle Hekman  
 Mw. Marry Hekman  
 Dhr. G.J. Hekman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar  
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. R.J. Kranen, Hierden 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdames: Mw. J. Dankelman  
 Mw. J. Hofmeijer 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame-/heer: Dhr. G. Tent 
 Mw. T. Veurink-Altena 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. G. Holverda, Hardenberg 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 25 aug. 18.30 uur: Ds. C. van Dijk 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 25 aug. 19.30 uur: Ds. C. van Dijk 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Zondag 27 augustus 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge  
 Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H.G. Schuurman, Deventer 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Borst. Oldebroek 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink  
 Mw. J. Veurink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. E. de Vegt,  
 kerkelijk werker Vries 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hogenkamp-Kroese 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. G. Welink 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 sept. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 sept. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij de diensten 
 

 
13 augustus Diaconiecollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Zending Ghana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge 
noorden zijn de moslims in de meerderheid. Vooral het leven is 
afgelegen dorpen is een hele uitdaging, met slechte wegen en 
tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-
Ghana leiden sterke voorgangers op, die mens kunnen 
oudersteunen. Ook leren kinderen de bijbel lezen in hun eigen 
taal. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
13 augustus 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Ghana en Kerk 
Uitgangen: Beeld en Geluid / zending 
 
20 augustus 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
27 augustus 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
13 augustus: Simeon Pikkert 
20 augustus: Nathan Haveman 
27 augustus: Eva Tijhuis 
 
Kinderoppas 
Ommen 
13 augustus: Doriene Boezelman 
  Jorinda Wermink 
20 augustus: Jennie Dankelman 
  Sharon Hekman 
27 augustus: Alice Olsman 
  Maaike Sportel 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
27 augustus Noaberkerk Witharen 
Zie poster op de achterkant. 
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Collecten 
13 augustus 
Ommen 
1ste Collecte: KiA Zending: Een sterke kerk op 
  een kwetsbare plek 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
20 augustus 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
27 augustus 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
13 augustus: Marijke van Harten 
  Marlies Veldman 
20 augustus: Romy Dunnewind 
  Monique Welink 
27 augustus: Maartje Herbert 
  Ellen Horsman 
 
Witharen 
27 augustus: Frieda Slotman 
  Ilse van Harten 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. M. Hemstede 
Mw. G.J. Poortier 
Mw. H.A.U. Bouwman-Päpke 
Dhr. H. Deen 
Mw. G. Dunnewind-Nijstad 
Dhr. G.J. Spijker 
Dhr. G. Siemeling 
Dhr. J. de Lange 
Dhr. L. Timmerman 
Dhr. C. de Gier 
Dhr. A.G. Schutte 
Dhr. A.G. Petter 
Mw. W. Timmerman-v.d. Hoek 
Dhr. R. van Klinkenberg 
Mw. G. Schottert-Timmerman 
Dhr. E. Jolink 
Dhr. J.H. Mulder 

Dhr. H. van Lienden 
Mw. J. Luisman-van Gerner 
Mw. G.F. Veenstra-Sturris 
Mw. B. Thalen-Zwiggelaar 
Mw. H. Woldering-Middelveld 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 
 

Overleden 
Op 28 juli jl. is overleden in de leeftijd van 98 jaar Gerritdina 
(Dien) Veldsink-Nijland. Het grootste deel van haar leven 
woonde zij echter in Hardenberg. Toen ze daar niet meer 
zelfstandig kon wonen is zij naar Ommen gekomen, net voor de 
coronaperiode. Omdat ze uit Hardenberg kwam is ze op 
woensdag 2 augustus vanuit de Witte- of Lambertuskerk in 
Hardenberg begraven. Hieronder treft u een kort in memoriam 
aan. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op maandag 31 juli jl. is overleden in de leeftijd van 77 jaar: 
Albert Roeberts. Albert woonde met zijn vrouw Martha aan de 
Pinksterbloemstraat. De afscheidsdienst werd gehouden op 
dinsdag 8 augustus jl. in de aula van het crematorium De Lariks 
in Hardenberg, waarna aansluitend de crematie heeft 
plaatsgevonden. 
We bidden om troost voor zijn vrouw Martha, de kinderen en 
kleinkinderen die hij moest achterlaten en voor allen die 
bedroefd zijn om zijn heengaan. 
Op woensdag 2 augustus is overleden in de leeftijd van 75 jaar 
Willem (Wim) Visscher. Hij was getrouwd met Wolly en zij 
woonden aan de Schurinkhof. De dankdienst voor zijn leven 
werd gehouden op maandag 7 augustus jl. in de Brugkerk, 
Kroonplein 1 in Lemelerveld. Aansluitend werd Wim naar zijn 
laatste rustplaats gebracht op de Bijzondere Begraafplaats aan 
de Nieuwstraat in Lemelerveld.  
We wensen Wolly, de kinderen en kleinkinderen en iedereen 
die bedroefd is om het heengaan van Wim Gods kracht en 
nabijheid toe. 
Hieronder volgt van beide een kort in memoriam. 
 

Zieken 
Er hebben mij in de afgelopen periode geen nieuwe berichten 
bereikt van mensen in onze wijk die (ernstig) ziek waren. Ik 
weet dat er mensen zijn die nog kuren moeten volgen, 
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onderzoeken moeten ondergaan en moeten revalideren. We 
wensen ieder- in zijn of haar eigen omstandigheden- sterkte 
toe en hopen en bidden om genezing waar dat mogelijk is. 
Weet u gedragen in Gods hand. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
Naast het gebed is ook van grote steun als deze mensen een 
blijk van meeleven ontvangen. Juist in deze vakantieperiode! 
 

Huwelijksjubileum 
Op 25 augustus is het 40 jaar geleden dat Wim en Klazien 
Welleweerd-Boessenkool elkaar het ja-woord gaven. We 
feliciteren hen van harte met deze heuglijke mijlpaal en 
wensen hen Gods blijvende zegen toe! 
 

Waar ben je goed in? 
We zijn op zoek naar kleine en grote mensen die ergens goed 
in zijn, iets bijzonders hebben gemaakt etc. en dat met ons 
willen delen. In de dienst op Startzondag in het Vechtdal 
College willen we graag een lange rij vormen van mensen die 
gedurende een halve minuut laten zien wat ze hebben gemaakt 
of iets wat ze goed kunnen. Kun jij 6 ballen tegelijk in de lucht 
houden? Een bijzonder dansje uitvoeren? Het alfabet van 
achter naar voren opzeggen in een halve minuut? Een 
handstand maken? Ons met een goocheltruc verbazen? Een 
mooie melodie op viool of saxofoon spelen? Een lied zingen? 
Dat schilderij, quiltwerk, beeldhouwwerk of andere creatieve 
uitingen laten zien? Naar deze en vele andere soortgelijke 
dingen zijn we op zoek! Wat zou het mooi zijn als dit mogelijk 
wordt. Mede dankzij u/jou! Laat het me weten! 
 

Afwezig 
In augustus ben ik afwezig. De collega’s Gera Mateman en  
Wim den Braber nemen voor mij waar. 
 

PKN-Ommen app 
Op dit moment (1 augustus) hebben zo’n 170 mensen de PKN-
Ommen app geïnstalleerd. Fijn is dat er tijdens het koffie 
drinken na de kerkdienst hulp werd geboden aan hen die het 
zelf installeren lastig vonden. Ik hoop dat velen nog zullen 
volgen! Het is een hele mooie aanvulling (geen vervanging) op 
de andere manieren, die we hebben om samen onze 
verbondenheid met elkaar als gemeente vorm en inhoud te 
geven. 
Zelf heb ik 2 groepen aangemaakt, waarbij ik zo vrij was om 
iedere gebruiker toe te voegen. Het ging om de groep 
‘De dienst van aanstaande zondag’ en om de groep ‘Wel en 
wee’. Ik voegde iedereen toe omdat ik ervan uitga dat de 
kerkdienst en het meeleven met elkaar de warme 
belangstelling hebben van eenieder die deze app heeft 
geïnstalleerd. Je ontvangt dan automatisch berichten die hierin 
geplaatst worden. Mocht je dit toch niet op prijs stellen dan 
kun je jezelf afmelden. 
Wat ‘De dienst van aanstaande zondag’ betreft: Hier kunnen 
voorgangers aangeven waar de preek van aanstaande zondag 
over gaat. Ook biedt het de gelegenheid aan de voorganger om 
vragen te stellen of uit te nodigen om mee te denken etc. Het 
mooie is ook dat er tot op het laatste moment nog relevante of 

actuele mededelingen kunnen worden gedaan. Dit geldt ook 
voor andere betrokkenen bij de eredienst. Een organist, 
kindernevendienst of anderen kunnen hier berichten plaatsen. 
In de week na de dienst worden de berichten verwijderd (door 
degene die ze geplaatst heeft of anders door mij als 
beheerder). 
Wat de groep ‘Wel en wee ‘ betreft een aantal opmerkingen: 
1. De berichten worden door de predikant of kerkelijk 

werker geplaatst, nadat betrokkenen hebben 
aangegeven dat ze hier mee instemmen. 

2. Als u een bericht over uzelf geplaatst wilt hebben of 
als een contactpersoon/ouderling een bericht 
wenselijk vindt, dan gaat dat dus altijd via de 
predikant/kerkelijk werker 

3. Met name worden berichten geplaatst die situaties 
betreffen op een moment dat er net een Kerkvensters 
is verschenen en het bericht anders pas een paar 
weken later onder de aandacht van de gemeente 
gebracht zou kunnen worden. Het is dus niet zo dat 
alle pastorale berichten die in Kerkvensters worden 
geplaatst ook in deze app worden vermeld. 

4. Berichten kunnen een aanvulling/update krijgen. 
5. Na enige tijd (dagen) als het bericht minder of niet 

meer relevant is wordt deze verwijderd. 
6. Berichten van geboorte en overlijden worden 

vooralsnog niet vermeld.  
7. De huidige werkwijze en invulling wordt uiteraard 

geëvalueerd. In feite is de hele app nog in de 
opstartfase. We horen graag uw opmerkingen en 
zullen deze ook meenemen in de evaluatie. Dit geldt 
voor de 2 groepen waarvoor ik uw aandacht in dit 
stukje vraag, maar ook voor de app als geheel. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Vrijdag 28 juli overleed in de vroege morgen, na een periode 
van afnemende gezondheid Betsie Makkinga-Withaar. Ze werd 
83 jaar. Haar overlijden kwam niet onverwacht. Maar de leegte 
is er niet minder om. Een ter herinnering staat elders in dit 
Kerkvensters, met een bede om nabijheid voor allen die nu 
geen nieuwe herinneringen meer met haar kunnen maken. In 
het bijzonder voor haar man Bé en de (klein)kinderen. 
In de late avond van diezelfde 28e juli overleed in Den Ham 
plotseling de schoonzus van Bé en Betsie, 67 jaar oud. Zij was 
getrouwd met de jongste broer van Betsie. Twee dagen 
achtereen was de familie bij elkaar om hun geliefden de 
uitvaart te geven die bij hen paste. Met alle dankbaarheid die 
er was om hen die hen voorgingen, was er ook de moeite om 
dit zoals familie te moeten meemaken. 
 

Wel en wee 
Het is mijn voornemen om via de app die onze gemeente nu 
rijk is, u tussentijds op de hoogte houden van het wel en wee 
van wijk 2. Natuurlijk altijd met uw toestemming. 
Op het moment dat ik dit stukje voor Kerkvensters schrijf, zijn 
mij verder geen gemeenteleden bekend die in het ziekenhuis 
liggen.  
In augustus ben ik een weekje weg. Gera Mateman en zo nodig 
Kest Jelsma nemen waar. 

Ds. Wim den Braber 
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Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra: 
Door een omissie mijnerzijds was het in memoriam van Dien 
Kramer-Horsman nog niet in Kerkvensters verschenen. Daar 
komen nu de twee ter-herinneringen aan Hermien Jansen-
Winters en Jenny Tigelaar-Brand bij. Zij overleden resp. zondag 
16 juli en donderdag 27 juli. 
Twee gemeenteleden die ieder op hun eigen manier lieten zien 
hoe zij omgingen met de vreugden en vragen van het leven. 
Niet met grote woorden, maar met doen. In eenvoud en 
tevredenheid, zichzelf soms wegcijferend om er zo voor hun 
naasten te kunnen en te blijven zijn. 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
23-07 Mw. G.J. Poortier 

Mw. J. Hekman 
30-07 Mw. L. Pijl 

Dhr. F. Hesselink 
06-08 Mw. S. Siemelink-Kroezen 
 Dhr. en mw. R. Lanjouw 
 
Vinkenbuurt 
23-07 Mw. J. Harmsen-Stokman 
30-07 Fam. Brouwer 
06-08 Dhr. H. Zandink 
 
Gereformeerde kerk 
09-07 Dhr. P. van Harten 
16-07 Dhr. J. Dunnewind 
23-07 Mw. N. van Lenthe-Jonkers 
30-07 Mw. A. Steveling-Oldewening 
 
Witharen gebouw Irene 
16-07 Dhr. D. Kroeze 
23-07 Dhr. J. Schuttert 
 
Bedankt 
Zusters en broeders, 
Hartelijk dank voor de felicitaties die ik mocht ontvangen t.g.v. 
mijn 98e verjaardag. Mag ik iedereen bemoedigen in het geloof, 
met name hen die de kustlijn van het leven naderen, mag ik 
zeggen: het Vaderhuis is gereed met de vele woningen: Jezus 
heeft gezegd: het is volbracht. 

Gerrit Tolsma 
 
 
 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Hervormd Centrum 
De laatste maanden doen er vele verhalen de ronde over het 
Hervormd Centrum. Aan de ene kant begrijpelijk, maar 
tegelijkertijd ook erg jammer. Het College van 
Kerkrentmeesters heeft namelijk altijd gezegd en aangegeven 
dat, als u wat wilt weten, wij ervoor open staan om u altijd te 
woord te staan. Om het meest hardnekkige gerucht maar gelijk 
te tackelen en uit de wereld te helpen, het Hervormd Centrum 
is zeker nog niet definitief verkocht. Mocht er namelijk wel 
sprake zijn van een definitieve verkoop, dan zou hierover 
uiteraard gecommuniceerd zijn met de kerkenraad en met u, 
als gemeente. Tevens zou dit dan gepubliceerd zijn in 
Kerkvensters, op de beamer en via onze site. 
Wel is het zo dat het College van Kerkrentmeester in gesprek is 
met een serieuze partij, een mogelijke koper. Hiervoor geldt 
wel, dat er heel veel water door de Vecht moet, voordat een 
serieuze partij tot een eventuele definitieve koop komt.  
Er gelden namelijk verschillende uitgebreide procedures 
waaraan voldaan moet worden, wil een eventuele koper het 
voor elkaar krijgen, wat de koper op de plek van het Hervormd 
Centrum voor ogen heeft. 
 
Dan de vraag, die overigens zeer terecht is, waarom horen en 
lezen we zo weinig over de voortgang van de eventuele 
verkoop van het Hervormd Centrum. 
Dit is gelegen in het feit, dat het een zeer complexe en 
ingewikkelde materie is. En dan nog maar te zwijgen over de 
emotionele band, die vele gemeenteleden met ons Hervormd 
Centrum hebben. Zolang het Hervormd Centrum niet definitief 
verkocht is, kan er helaas weinig tot niets gecommuniceerd 
worden. Mocht namelijk hierover informatie op straat komen 
te liggen, dan is de kans aanwezig, dat er mensen en bedrijven 
zijn die zich gekwetst, beschadigd of te kort gedaan voelen en 
dat hun (bedrijfs)naam tegelijkertijd geschaad wordt. 
 
Kortom: de vragen zijn terecht en zeer zeker begrijpelijk, maar 
het College van Kerkrentmeesters hoopt dat zij u heeft kunnen 
schetsen in welke positie wij, als Hervormde gemeente, zitten 
en dat deze positie niet altijd gemakkelijk is. Wij kunnen 
gewoonweg nog niet de gewenste openheid van zaken geven, 
daar er meerdere partijen bij betrokken zijn. 
Zijn er nog vragen, dan horen wij dat graag en zullen altijd ons 
best doen, uw vragen zo helder en duidelijk mogelijk te 
beantwoorden, ondanks het feit, dat we niet altijd alles kunnen 
delen. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum,  
Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
09-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 140,55 € 170,25 € 119,16 
 
16-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 197,77 € 229,05 € 148,76 
Vinkenbuurt 23,75 25,55 
Kerk Vinkenbuurt 28,50 
 
23-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 100,65 € 167,07 € 157,25 
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30-07 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 218,35 € 197,20 € 136,55 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00; € 50,00 en € 80,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 30,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor de bloemen  
€   5,00 via mw. J. Meijerink 
€ 10,00 via mw. D. van Beesten 
2x € 10,00 via mw. A. Koezen 
€ 12,00 via mw. D. Stegeman 
 
Opbrengst busje verjaardagfonds € 230,49 via mw. M. Hekman 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
 
 

Vorming 
 

 
26 augustus Wandelen met Lazama 
Wij gaan weer wandelen op deze zaterdag en we verzamelen 
om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt. 
Zoals gewoonlijk wordt er ongeveer 10 km in een rustig tempo 
gewandeld, met halverwege een korte rustpauze, soms bij een 
café/restaurant of een consumptie aan het einde van de 
wandeling. We zijn benieuwd waar onze gids Henk Stegeman 
deze keer met ons gaat wandelen. 
Iedereen is van harte welkom, aanmelding vooraf is niet nodig. 
Verdere informatie of suggesties voor nieuwe routes bij 
Herman Tip. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 
 Laten we God danken dat we in Zijn nabijheid mogen 
 zijn dankzij Jezus onze Verlosser en dat we de vrede 
 van God, die alle verstand te boven gaat, in onze 
 harten mogen ontvangen. 
 Laten we bidden dat we Gods stem zullen verstaan en  
 Hem dagelijks zullen vragen om Zijn leiding en 
 wijsheid door de Heilige Geest. 
 Laten we bidden dat eenieder in deze zomervakantie 
 mag uitrusten en nieuwe kracht mag ontvangen om 
 zich na de vakantie weer te kunnen inzetten voor 
 zijn/haar taak.  
 Laten we bidden om herstel van alle mensen die ziek 
 zijn en om Gods nabijheid en kracht om de ziekte en 
 behandelingen te kunnen dragen.  
 Laten we God danken dat we mogen genieten van 
 alles wat Hij heeft geschapen. Laten we bidden dat we 

 mensen hiermee mogen bemoedigen, die het mooie 
 nu even niet ervaren. 
 Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor de 
 verschillende beroepingscommissies, die op zoek zijn 
 naar twee predikanten en een jongerenwerker voor 
 onze gemeentes. 
 Laten we God danken en Zijn zegen en kracht vragen 
 voor onze predikanten en vrijwilligers, die zich extra 
 inzetten, omdat de vacatures nog niet zijn ingevuld.  
 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 1 september                         
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 22 augustus voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-
mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Overige adressen en rekeningnummers zie Kerkvensters nr. 14 
 
 

Familieberichten en posters 
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